
Mijn naam is Jamal 

Mijn naam is Jamal en ik ben Vrijheidsambassadeur bij Theater en Filmhuis 

Dakota. Ik werk veel met jongeren en voel de verantwoordelijkheid om hen te 

inspireren en een voorbeeld te zijn in wat vrijheid echt betekent. 

Vrijheid is voor mij 

Vrijheid betekent voor mij leven zonder beperkingen, jezelf kunnen zijn in alle 

opzichten. Dat gaat verder dan alleen fysieke vrijheid, zoals niet gevangen 

zitten. Het is vooral jezelf accepteren en uiten zonder angst voor reacties of 

consequenties van anderen. 

Ik ben een trotse vrijheidsambassadeur omdat 

Ik ben enorm trots vrijheidsambassadeur te zijn omdat ik me bewust ben van 

mijn positie en de mogelijkheid die ik heb om jongeren te inspireren. Het is 

belangrijk om je stem te gebruiken voor mensen die niet vrij kunnen zijn. Wij, 

die vrijheid kennen, hebben de plicht om actief op te komen voor degenen die 

niet vrij zijn. 

Ik voelde me eens niet vrij 

Er zijn zeker momenten geweest waarop ik me niet vrij voelde. Bijvoorbeeld 

wanneer ik ergens moest zijn waar ik niet wilde zijn, of voelde dat ik mezelf niet 

helemaal kon zijn. Hoewel dit in vergelijking met situaties zoals oorlog 

misschien klein lijkt, is het gevoel van beperking universeel en kan het diep 

gaan. 

Ik heb me het meest vrij gevoeld toen 

Ik voel me gelukkig vaak vrij, vooral de laatste jaren nu ik volwassen ben en 

mezelf volledig accepteer. Mijn houding is: "Als je mij niet accepteert zoals ik 

ben, wat hebben we dan aan elkaar?" Bijvoorbeeld mijn geloofsovertuiging als 

moslim leef ik bewust uit, ondanks dat sommigen denken dat het problemen 

oplevert. Juist die overtuiging geeft mij een enorm gevoel van vrijheid. 


