
Mijn naam is Karima 

Mijn naam is Karima en ik ben een trotse vrijheidsambassadeur. Ik geloof sterk 

in het belang van vrijheid en het uitdragen daarvan, vooral in een tijd waarin 

vrijheden steeds meer onder druk lijken te staan. 

 

Vrijheid is voor mij 

Voor mij betekent vrijheid vooral jezelf kunnen zijn zonder angst en je geloof en 

keuzes openlijk kunnen uitdragen. Vrijheid betekent ook dat we niet stil mogen 

blijven bij onrecht en onderdrukking, waar dan ook ter wereld. Het is belangrijk 

om niet te zwijgen en te reageren als we zien dat vrijheid bedreigd wordt. 

 

Ik ben een trotse vrijheidsambassadeur omdat 

Ik ben trots vrijheidsambassadeur omdat ik niet wil behoren tot de stille 

meerderheid die zwijgt over onrecht. Ik wil actief uitdragen dat vrijheid iets 

kostbaars is en dat niemand stil mag blijven wanneer een volk onderdrukt of 

zelfs uitgeroeid wordt. Ik spreek mij uit omdat ik geloof dat elke stem telt. 

 

Ik voelde me eens niet vrij 

Ik heb me niet altijd vrij gevoeld vanwege mijn keuze om een hijab te dragen. 

Door mijn hoofddoek voelde ik mij vaker beoordeeld en buitengesloten. Ik 

moest mij constant bewijzen en voelde dat ik niet altijd open kon spreken over 

mijn mening en overtuigingen, omdat anderen die vaak niet respecteren of 

begrijpen. 

 

Ik heb me het meest vrij gevoeld toen 

Het moment dat ik mijn hijab voor het eerst droeg, voelde ik juist echte vrijheid. 

Het was mijn eigen bewuste keuze, ondanks alle weerstand van buitenaf. Mijn 

hoofddoek gaf me een gevoel van bescherming en vrijheid, omdat het symbool 

stond voor mijn persoonlijke overtuiging en identiteit. Juist doordat ik koos wat 

voor mij belangrijk was, voelde ik mij bevrijd en authentiek. 

 


