Mijn naam is Samantha

Mijn naam is Samantha en ik ben trotse vrijheidsambassadeur bij Theater en
Filmhuis Dakota. Vanuit mijn culturele achtergrond en mijn leven in Nederland
deel ik graag mijn persoonlijke kijk op vrijheid.

Vrijheid is voor mij

Voor mij betekent vrijheid vooral veiligheid; dat mensen zich veilig voelen en
niet bang hoeven te zijn aangevallen te worden. Vrijheid houdt in dat je in alle
rust jezelf kunt zijn en dat je je veilig voelt in je eigen omgeving.

Ik ben een trotse vrijheidsambassadeur omdat

Ik voel me trots vrijheidsambassadeur omdat ik in Nederland woon, waar veel
vrijheid is. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van dit privilege.
Vrijheid zorgt ervoor dat je jezelf kunt ontwikkelen en kunt zijn wie je bent. Dat
gun ik iedereen en dat probeer ik over te brengen.

Ik voelde me eens niet vrij

Gelukkig heb ik persoonlijk nooit ervaren hoe het voelt om niet vrij te zijn, en
ken ik ook niemand uit mijn directe omgeving die dat heeft meegemaakt. Dat is
een gevoel van geluk en dankbaarheid dat ik graag koester.

Ik heb me het meest vrij gevoeld toen

Ik voel me het meest vrij als ik thuis ben en wanneer ik terugdenk aan mijn
familie in Ethiopié. Vooral de geur van koffie en de rituelen daaromheen geven
mij een sterk gevoel van vrijheid en verbondenheid. Deze geur doet me denken
aan de warmte en saamhorigheid binnen mijn familie. Het roept meteen een
gevoel van thuis op, waardoor ik me compleet mezelf voel.



